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'Kom je spelen?'
Kehinde hangt half over de heg, met een brede lacht op het gezicht. Zijn
rechterhand houdt een bal omhoog.
     'Ik kan niet,' zegt Kim. 'We gaan naar mijn opa. Die is jarig.'
'Oké.' De bal gaat omlaag, de lach blijft. 'De vader van jouw vader, toch? Hoe oud
wordt hij?'
     Kim haalt haar schouders op. 'Weet ik niet precies. Maar hij is wel heel oud.
     Hij heeft de oorlog nog meegemaakt.'
'Daar hoef je toch niet oud voor te zijn?'
     'Tuurlijk wel. Dat was hartstikke lang geleden.'
'Hoe lang dan?'
     'Toen mijn opa vier was,' vertelt Kim, 'moest hij schuilen voor de bommen. 
     Dat kan hij zich nog goed herinneren.'
'Dat geloof ik best,' zegt Kehinde. 'Dat is heel heftig. Mijn eigen stad is ook
aangevallen, ooit. Met tanks en vliegtuigen. Toen moest mijn hele familie
vluchten.'
     'Je opa en oma en zo?'
'Nee. Gewoon mijn vader en moeder. Met mijn zusjes en mij.'
     'Hè? Daar was jij bij?'
'Ja. Toen ik vier was.'
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MAAK DIT OORLOGSVERHAAL AF EN WIN!

door Frank van Pamelen

Schrijf het verhaal zelf af...
Lever het uiterlijk 11 oktober in bij de
bieb of mail het naar
maivanlimpt@bibliotheekmb.nl
 
Je verhaal is ongeveer 1 A4 getypt of
400 woorden geschreven, natuurlijk
met een mooie illustratie erbij. 
 
Vergeet niet om je naam, je leeftijd
en de naam van je school er bij te
schrijven! 

Win de hoofdprijs!
Vraag je juf of meester om het
filmpje met schrijftips te laten zien, of
bekijk het zelf op de jeugdpagina van
onze site.
 
Schrijf jij het beste verhaal in jouw
leeftijdscategorie? Dan win je een
mooie prijs!
 
De prijsuitreiking is op 20 oktober
tijdens de manifestatie in Elckerlyc.
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